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Vol vertrouwen op weg 
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Orgelspel 

 

En Zo Gaat Het Dan... 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de Tafelkaarsen 

 

Sketch: Deel 1 

 

Woorden ter inleiding  

 

Elkaar begroeten 

 

Zingen:  Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht                   Psalm 17:2,3 

 
2   Gehoorzaam aan uw heilig woord, 

blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struik'len voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 

 
3   Gij hulp van wie wordt overmand, 

hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

 
 
Gebed 
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Schriftlezing: Marcus 6:6b-13                                   Bijbel in Gewone Taal 
Jezus ging naar de dorpen in de buurt, en gaf de mensen uitleg over God. Op 
een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich. Hij stuurde ze twee aan twee op 
weg. Hij gaf ze de macht om kwade geesten weg te jagen. Hij zei: ‘Je mag niets 
meenemen op je reis. Geen brood, geen tas en geen geld, alleen een stok. Je 
mag wel schoenen dragen, maar geen extra kleren aantrekken.’ 
Verder zei Jezus tegen hen: ‘Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf daar 
dan totdat je weer verder reist. Maar als mensen je niet binnenlaten en niet 
naar je luisteren, dan moet je meteen verder reizen. Je moet op die plaats het 
stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde keus 
gemaakt hebben.’ 
De leerlingen gingen op weg. Ze zeiden tegen de mensen: ‘Jullie moeten een 
nieuw leven beginnen.’ Ze jaagden uit veel mensen kwade geesten weg. En ze 
maakten veel zieken beter, waarbij ze wat olie over hen heen goten. 
 
Zingen:  Zomaar te gaan met een stok in de hand                  Lied 806:1,3 

 
1   Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

zonder te weten 
wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 
3   Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in een paradijs. 

 
Spiegelverhaal: Een tocht naar het geluk 
De tekst is ingesproken door Reinder Douma. 
 
– Ter Inleiding 
 
– Intro 
 
– Scène 1: Hoe het begon 
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– Commentaar 

 

– Scène 2: Huisje in het bos 

 

– Commentaar 

 

Zingen: Heer, wijs mij uw weg                           Opwekking 687 
 
1   Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 

 

2   Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

3.  Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt, 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 

 
4.  Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
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– Scène 3: De wielen van de wagen 

 

– Commentaar 

 

– Scène 4: Geluk schommelt tussen hebben en willen 

 

– Commentaar 

 

 
Zingen:  Wat te kiezen                              Lied 843:1,2,3,4 

 
1   Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 

 
2   Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 

wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 

 
3   Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 

die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 

 
4   Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 

 
 
Afscheid van de kindernevendienst 
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Zingen:  Gods zegen voor jou 
 

1. Gods liefde draagt jou. 
 Zijn hand beschermt jou 
 waar je ook bent of zal gaan. 
 Ontvang Gods zegen 
 over je leven: 
 Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Refrein 
 Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
 zijn vrede rust op jou. 
 De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
 vervult, beschermt en zegent jou. 

  
                  2.  Ga met Gods vrede. 

 Deel in zijn zegen. 
 Leef uit zijn volheid en kracht. 
 Durf te geloven. 
 Blijf op hem hopen: 
 leef je geloof elke dag! 

            Refrein 
 
Voorbede  
 
Collecten:   Eerste collecte:  ZWO 

       Tweede collecte:       Kerk 
 
Tijdens de collecte zingt de muziekgroep het lied: God van Licht 
 
God van Licht                               Opwekking 807 
 

1. In mijn twijfels, mijn verdriet, 
 in mijn falen ontbreekt U niet. 
 In uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee. 
 U bent de rust als het stormt op zee. 
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2. In mijn onrust neemt U mijn hand; 
 in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
Refrein: 
 God van licht, wees mijn Gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 

 
3. Storm en golven vrees ik niet. 

In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bet de rust als het stormt op zee. 

 
Bridge 

U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 

 
Sketch: Deel 2 

Allen gaan staan 
 

Zingen:  Ga met God en Hij zal met je zijn                                        Lied 416:1,2,3,4 
 
1   Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2   Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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3   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4   Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

    
Zending en zegen  
 
Zingen (i.p.v.: 'Amen')  Vervuld van uw zegen                               Lied 425                                                       
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

     
Orgelspel 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
Muziekgroep 
Blokfluit: Rozemarijn Kamminga 
Drums:  Sjoerd van Rijswijk 
Dwarsfluit: Mariëlle Kamminga 
Geluidstechniek: Marco Kooi 
Gitaar:  Chaja Taal 
Klarinet:  Sem Taal 
Orgel:  Margreet Kamminga 
Piano:  Marijke Schaaphok 
Saxofoon: Nynke Schievink 
Zang:  Tiny Kooi, Irene Petter, Gert Spriensma, Rina Spriensma 


